


God en Goden

zijn bedoeld/bedacht/ontworpen

gecreëerd/gebruikt om Groot te worden

en om te kleineren 

dus om handig

alles wat belangrijk is te domineren

te verdoven/aan te passen aan omstandigheden

uit te schakelen wat stoort of als be-

dreigend kan ervaren worden

door de plaatsvervanger(s) - meestal

Hoge Heren

God Verdomme Hen

en niet zozeer de kleine zielen die 

niet konden/mochten/durfden

naar zichzelf gaan luisteren

en van geschiedenis niet konden

mochten/durfden leren 



De lente spat zijn ogen open

ziet de mensen 

panikeren

aarzelt om zich bloot te geven want

de schoonheid van het nieuwe 

leven contrasteert met oude waarden

scherpt zijn zwaard en

zoekt naar zinvol medeleven

als een Rode Zee die nauwelijks nog 

doorgang biedt aan hen die

 

twijfelen of in woestijnen van patronen

blijven hamsteren en aarzelen

om...

Blijf vooral toch mee-bewegen met

de nieuwe regen! 
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